Liturgie ochtenddienst 09.30 uur Kampereiland
21 september 2025

Schriftlezing: Jesaja 42: 1 - 12 NBV

Thema: Wie ’t kleine niet eert...

Voorganger: Bart van 't Ende
Waarin we Willem ten Hove welkom heten in ons midden en een zegen vragen over zijn werk
En waarin Bart van 't Ende afscheid zal nemen als ouderling kerkelijk werker

Afkondigingen
Zingen: Zoekend naar Licht LvdK 1005: 1, 2,4 en 5

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Grote God zie ons verlegen Weerklank 252: 1 en 2/ Op toonhoogte 254: 1 en 2
Geloofsbelijdenis

Zegen over het werk van Willem ten Hove

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Willem ten Hove zal dienstbaar zijn in het midden van onze
gemeente. Daar zijn we als gemeente heel erg dankbaar voor, met name in de tijdelijke periode van
vacant zijn van de functie van kerkelijk werker. Broeder Ten Hove staat klaar om het werk te
beginnen. Maar dat werk kan niet zonder het gebed en de zegen van God. Daarom willen we nu
overgaan tot het vragen van een zegen over het werk dat broeder Ten Hove in het midden van onze
gemeente zal doen.

Geliefde broeder, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw werk te aanvaarden in het midden
van de gemeente, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen.

Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u door Gods zegen dienstbaar kan en mag zijn voor
de gemeente te Kampereiland?

Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God
en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn?

Ten derde: Belooft u uw werk getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar de uw
geschonken gaven; en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw werk
vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?

Broeder ten Hove, wat is hierop uw antwoord ?
Antwoord : Ja, met Gods hulp

Voorganger legt de hand op: De almachtige God en Vader geve u Zijn genade om in uw werk getrouw
en vruchtbaar te zijn. Amen.

Persoonlijke tekst:

Toezingen Psalm 134: 3 ob

Woord van welkom door de voorzitter van de kerkenraad — Antoon Kanis

Persoonlijk woord van Willem ten Hove

Zingen: Welk vriend is onze Jezus Op Toonhoogte 216: 1,2 en 3



Gebed

Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen (canon) Op Toonhoogte 291
Kindermoment

Schriftlezing Jesaja 42: 1 — 12 NBV
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 ob

Preek

Zingen: Psalm 97: 1 en 7 ob

Muzikaal intermezzo organist
- Wer nur die lieben Gott Idfst walten (BWV 690, BWV 642 J.S. Bach)

Gebed
Zingen: Vervuld van uw zegen LvdK 425
Zegen

Afscheid Bart van ‘'t Ende als ouderling — kerkelijk werker
Antoon leidt het afscheid en na zijn slotwoord kondigt hij aan als afsluitend lied aan:

Zingen: Een toekomst vol van hoop. Sela YouTube
Orgelspel

Collecte bij de uitgang
Na afloop is er een welkom-en afscheidsreceptie in ‘Ons Erf".



